
Na een strijd, moeizaam gestreden, ging je heen, niet onverwacht 

Niemand wist hoeveel jij hebt geleden 

Onuitputtelijk was je kracht 

Maar ook hieraan kwam een einde 

Het deed je zeer ons te laten staan 

Maar hierbij hebben wij vrede 

Omdat je nu kunt rusten gaan 

Rony 

Pletinckx 

Je verleden bestond uit werken  

en een groot besef van plicht 

Dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht 

Je was een man van weinig woorden,  

herkenbaar voor hen die echt bij je hoorden 

Een vriend, oprecht, waar je altijd op kon bouwen, 

jouw woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen 

 

Zwijgzaam, stil en zonder vragen  

wilde jij je ziekte dragen 

Jij vocht met al je levenskracht  

voor elke nieuwe dag en nacht 

Zo ben je langzaam, moegestreden  

uit ons midden weggegleden 

En na een dappere maar ongelijke strijd,  

uit je lijden nu bevrijd 



Dit melden u diep bedroefd: 

 

Linda Pappaert zijn echtgenote 

Dorien en Tom Pletinckx - De Smedt 

 Elise 

 Victor 

Glen Pletinckx 

  zijn kinderen en kleinkinderen 

Georges en Alice(†) Pletinckx - Segers  

  zijn ouders 

Jean(†) en Marie Pappaert - Van Vaerenbergh 

  zijn schoonouders 

Zijn schoonbroers, schoonzussen en hun kinderen en kleinkinderen 

 

De families Pletinckx, Pappaert, Segers en Van Vaerenbergh 

Met dank aan dr. H. Lucas, K. Fostier en het personeel van ’De Rank’.   

 

 

Rouwadres: Familie Rony Pletinckx - Pappaert 

p/a Huis Arijs, Assesteenweg 415 - 1741 Wambeek 

Online condoleren: www.huis-arijs.be 

 

 

 

† 

De heer  

Rony Pletinckx 

Echtgenoot van Linda Pappaert 

Geboren te Asse op 1 september 1962 

en overleden in het OLV Ziekenhuis te Asse op 9 april 2024 

De uitvaart vindt plaats in de aula van 

het crematorium Siesegem, Merestraat 169 te Aalst 

op WOENSDAG 17 APRIL 2024 om 11.00 uur. 

Samenkomst aan het crematorium om 10.45 uur 

Een laatste groet aan Rony kan gebracht worden 

in rouwcentrum Huis Arijs elke werkdag tussen 14u30 en 18u 

(t.e.m. maandag 15/04) na telefonische afspraak 02 582 12 91 

Rony vindt rust op de begraafplaats van Sint-Katherina-Lombeek 

 

BLOEMEN NOCH KRANSEN 

De reis was moeilijk de laatste tijd 

Al wat hij vroeg is een rustige slaap 

En dromen van hen die hij liefhad 


