Sterven doe je niet ineens
maar of en foe een beetie
£n alle beetjes dlie je stierf.
tis vreemd, maar die vergeet je
Het is je dikwijls zelf ontgaan.
Je zegt ik ben wat moe
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetie foe.

Toon Hermans

N3
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We zullen je missen, elke dag
in kleine eenvoudige dingen
maar in ons hart zal je met ons samenbljjven.

Mevrouw

Maddy Speeckaert

Weduwe van Pierre Rooseleir

Geboren te Sint-Pieters-Leeuw op 17 januari 1957

en onverwacht thuis overleden op 10 december 2023

De afscheidsplechtigheid vindt plaats
in de aula van rouwcentrum Huis Arijs,

op ZATERDAG 16 DECEMBER 2023 om 12 uur.

Samenkomst aan het rouwcentrum om 11.45 vur

Zij vindt nadien rust bij haar echtgenoot in het urnenveld

op de begraafplaats van Sint-Martens-Lennik.

Dit melden u bedroefd:

Firmin (f) en Marie Speeckaert - De Dobbeleer
haar ouders

Jos en Liliane Speeckaert - Fevrier
haar broer en schoonzus

Johan en Jessica Speeckaert - Janquart, Xena en Athena
An Speeckaert, Mauro en Tibo
Sandro en Kim Speeckaert - Waldmann, Mattéo en Mayson
haar neven en nichten

De families Speeckaert en De Dobbeleer

Rouwadres
Fam. Maddy Speeckaert
pla Huis Arijs, Assesteenweg 415 - 1741 Wambeek

Online condoleren: www.huis-arijsbe

Maddy Speeckaert

" 1701.1957 110122023

Veel fijine herinneringen
verzachten onze smart
Voorgoed uit ons midden
maar voor altjjd in ons hart



