Diegene die ik liefheb, verlaat ik
om diegene die ik liefhad, terug te vinden

De heer

Jean Moriau

Weduwnaar van Mathilde Van der Steen

Geboren te Sint-Kwintens-Lennik op 31 oktober 1935
en overleden in WZC Eyckenborch te Gooik op 2 maart 2024

Dit melden u bedroefd:

Patrick en Myriam Moriau - Mertens zijn kinderen
Yannick Pelegrin en Natalie Brabants zijn kleinkinderen
Robert™ en Elza Moriau - D’Hoe zijn broer, schoonzus

en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Moriau, Van der Steen, De Wolf, Segers en De Tré

Met dank aan het personeel van WZC Eyckenborch
en de dokters van [+huisartsen] te Roosdaal.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats in
de Sint-Ursulakerk, Frans Baetensstraat te Eizeringen
op VRIIDAG 8 MAART 2024 om 10.00 uur.

Begroeting in de rouwplaats naast de kerk vanaf 9.30 uur.

Nadien begeleiden we Jean naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats van Eizeringen.

Een laatste groet aan Jean is mogelijk in rouwcentrum
Huis Arijs, elke werkdag van 14.30 uur tot 18 uur
na telefonische afspraak 02 582 12 91.

Rouwadres: Familie Jean Moriau - Van der Steen
p/a Huis Arijs, Assesteenweg 415 - 1741 Wambeek
Online condoleren: www.huis-arijs.be



