Een geest zo sterk als een beer

Een lichaam uiteindelijk toch te teer
Een wijsheid niet te evenaren

Een wilskracht haast niet te bedaren
Een vechtlust bijna niet te temmen
Alleen iets bovenmenselijks
kon dit leven remmen

Hermien Lok

Rouwadres:

Fam. Gustaaf Borremans - Pitteurs
p/a Huis Arijs

Assesteenweg 415

1741 Wambeek

Online condoleren:
www.huis-arijs.be

Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart heeft voor ons geklopt
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht

L.

Rust nu maar uit

K

Gustaaf Borremans

° 8 maart 1936 T 24 maart 2024



‘ Verdrietig, maar dankbaar om alles
wat hij voor ons heeft betekend,

# moeten wij afscheid nemen van

De heer

Gustaaf Borremans

Weduwnaar van mevrouw Zoé Pitteurs

Geboren te Sint-Kwintens-Lennik op 8 maart 1936
en overleden in het OLV Ziekenhuis te Aalst op 24 maart 2024,
gesterkt door het H. Sacrament van de Zieken.

De uitvaart vindt plaats in de Sint-Ursulakerk te Eizeringen
op WOENSDAG 3 APRIL 2024 om 10u,
gevolgd door de teraardebestelling op
de begraafplaats van Eizeringen.

VOOR ALTID IN ONS HART

Dit melden u:

Francis en Jeanne Borremans - Bogaert
Gregory en Kim Borremans - Smolders
Louise en Leonie
Jeremiah en Laurence Borremans - Prieels
Maximilien en Célestine
Wivina Borremans
Koen en Ellen Quinart - De Roeck
Doutzen, Lauren, Lucas™ en Vince
Gunther en Stefanie De Backer - Quinart
Xeno en Noa
Wim en Gwendolina Borremans - Vandendaele
Jean-Marie en Martine Dehaeseleer - Borremans
Tom en Zoé Heymans - Dehaeseleer
Rinske
Joachim en Amanda De Schepper - Dehaeseleer
Marine
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Borremans, Pitteurs, De Backer, Van der Slagmolen

Met dank aan WZC Ter Bake te Denderleeuw, de artsen
en verpleegkundigen van het OLV Ziekenhuis te Aalst.




