
Haar handen stonden naar het werk, 
haar hart naar alle mensen 

die haar omringden. 



Meme, je was er altijd. Je hebt mij zoveel gegeven 
en zoveel geleerd. Je was mijn thuis.  

Ik beloof dat ik altijd zal proberen om zo dapper te zijn als u.  

Ik zie u in de sterren, samen met Pepe en Ben.  

Gij zijt niet daar en ik niet hier.  
Ge zijt het stemmetje in mijn hoofd,  

de liefde in mijn hart.  

    Marijke 

Ook al kunnen we niet meer binnenwandelen bij moeke, 
ze zit voor altijd in ons hartje. 

Jul & Fie 


